Losgelaten in de sneeuw

‘k Heb losgelaten in de sneeuw.

Verscheurd verstrikt geraakt
tussen alles en niet

aan de nachtzijde van de schemering.

‘k Ben steeds ver dichtbij geweest
en zou weer

een koninkrijk loslaten

voor innige aanraking

warmte

koon tegen koon voelen.

Waar ik bijna was
ga ik heen
met nog meer pijn.

‘k Was er eigenlijk al.
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